Afhaalloket

Hier,
is op eigen kracht
en unieke wijze
geschiedenis geschreven;
de bieb zonder boeken.

Hier zweven bestanden
van hot naar ergens,
wordt virtueel
een boek geleend of
onzichtbaar besteld.

Hier geen rijen geschakelde kasten!
Hier geen tonnen gestapeld papier
op wachtgeld.

Hier geen zorgelijk zwijgen,
maar pruttelt de koffiepot
en mogen koekjes kraken.
Hier kom je elkaar tegen,
jonger en ouder
en bij het loket ligt al klaar
wat je bestelde.

D’r zijn hier maar een paar echte boeken,
maar morgen weer andere
en alle morgens daarna
weer, want
alles wat ooit geschreven is
past hier in één enkele kast.
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